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Beste gezinnen,  

 
We kennen kunstenaars aan hun belangrijkste creaties: Michelangelo aan het plafond van de Sixtijnse 
Kapel, Beethoven aan zijn ‘Vijfde Symfonie’, George Lucas aan de Star Wars saga. Elk meesterwerk 
onthult iets van zijn schepper. Hetzelfde geldt voor God. Vooral in zijn ontwerp en doel van het gezin. 
We vangen een glimp op van de Kunstenaar aan het werk door de eerste twee hoofdstukken van de 
Bijbel te lezen. God creëerde sterrenstelsels, vormde de bergen, vulde de oceanen en plantte bossen 
met een prachtig scala aan kleuren en variëteiten. Zijn speelse kant is duidelijk in de schepping van 
wezens als stokstaartjes, struisvogels en stinkdieren. Maar het meesterwerk dat meer over God onthult 
dan wat dan ook, komt tot uiting toen God iets maakte dat ‘gezin’ wordt genoemd.  
 
Het gezin is de oudste samenlevingsvorm. Het is tevens de omgeving waarin je je kunt ontwikkelen tot 
het unieke individu dat elke mens is. God vond het gezin van zo groot belang dat Hij het vanzelf-
sprekend vond dat zijn Zoon Jezus geboren werd en opgroeide in het gezinnetje van Maria en Jozef. 
 
Gezinnen verdienen onze steun, omdat zij niet alleen voorzien in de basisbehoeften van kinderen, maar 
ook in emotionele behoeften. Een kind dat zich geliefd weet, houdt zich gemakkelijker overeind in 
moeilijke tijden. In de relatie tussen de ouders onderling en tussen ouders en hun kinderen belichamen 
zij de gezinswaarden van liefde, verantwoordelijkheid, vrijgevigheid en gemeenschapszin, waarden die 

zo belangrijk zijn voor je verdere leven. Volwassenen die tijdens hun 
kindertijd emotionele steun en onvoorwaardelijke liefde van hun ouders en 
broers en zussen kregen, hebben minder last van depressieve symptomen, 
zo blijkt telkens weer uit onderzoeken. Een gezond gezin met goed ouder-
schap zorgt voor een betere emotionele ontwikkeling, zelfvertrouwen, 
geestelijke gezondheid, sociale competentie en veerkracht. Gezinnen 

zorgen voor een gevoel van sociale identiteit, een gevoel van eigenwaarde en het gevoel dat we deel 
uitmaken van iets dat groter is dan onszelf, waardoor je niet alleen maar op jezelf bent aangewezen en 
je met meer vertrouwen je plekje weet te vinden in het grote gezin dat ‘samenleving’ heet.  
 
Ik dank de ouders die deze bepaald niet gemakkelijke taak op zich nemen en zich niet laten 
ontmoedigen door allerlei merkwaardige - en dan druk ik mij nog heel zachtjes uit -  tendensen van onze 
tijd. Ik dank alle ouders die eindeloos geduld hebben met hun kinderen en met elkaar als ouders 
onderling. Ik dank ouders die vorm geven aan de morele ontwikkeling van hun kinderen door ethisch 
gedrag te modelleren en goed van kwaad te onderscheiden naar aloude en getrouwe Bijbelse 
maatstaven. Het verschaft de kinderen een fundament en kompas voor het verdere leven. Het helpt 
hen hun talenten te ontdekken en een leven van betekenis te kunnen leiden. 
 
Wat is voor een kind van grotere waarde dan terug te kunnen kijken op een fijne jeugd, op ouders die 
het beste met je voorhadden waardoor je met vertrouwen de toekomst in kon gaan. Ik dank ouders  
die zich alle moeite getroosten hun kinderen onvoorwaardelijk liefde te betonen, die openstaan voor 
communicatie met kinderen die andere wegen willen bewandelen, die hun gedachten eerlijk en 
respectvol delen. Ja, dat kost wat, dat kost tijd, energie en moeite, maar weet wel dat het alle moeite 
waard is. Ik dank al deze gezinnen, want zij zijn nog altijd de hoeksteen van een gezonde samenleving.  
 
Bid samen het rozenhoedje, vier samen de H. Mis, maak van je huis een thuis. Daar rust zegen op. 
Betrek de goede God erbij, neem het appèl van zijn Zoon Jezus ter harte, en weet dat je dan van je huis 
een thuis maakt. Een huis bouw je met bakstenen, een thuis met liefde.  
 
Ik wens alle gezinnen Gods rijkste zegen. 
 
Mgr. Rob Mutsaerts 
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Het meesterwerk dat meer 

over God onthult dan wat 

dan ook, is het gezin. 


